Gedachten vanuit de parasja Bo over her-verzameling

Spreekbeurt Charlie Lengkeek te Drachten in de Messiaanse gemeente Mayaan 24 januari 2026
Torah-lezing is de 1% alijah: Exodus 10:1-11  Profeten: Jeremia 46:11-28
Brit Chadasha: 1 Thessalonicenzen 4:15-17

De parasja voor deze week is vernoemt naar het woordje ‘bo’ in de openingszin: Exodus 10:1 Daarna
zei JHWH tegen Mozes: Ga naar de farao toe, want ik heb zijn hart en het hart van zijn dienaren
onvermurwbaar gemaakt, zodat Ik deze tekenen van Mij in zijn midden kan verrichten,

De meeste vertalingen, net als hier in de HSV zeggen: GA maar dat staat er niet! het is eigenlijk
KOM! Er moet dus eigenlijk staan: Vers 1 Daarom zei JHWH tegen Mozes: KOM binnen naar de farao toe.
Mozes KOMT tot de Farao die denkt dat hij de macht heeft om wel of niet te zeggen GA

Maar als JaH zijn volk roept om te komen, dan heeft alleen HIJ daar de Macht toe — een troostrijke
gedachte! Abba Vader zegt altijd ‘kom naar me toe’ i.p.v. ga van mij af.

Vers 2 gaat over het doorvertellen a d kinderen in de toekomst.

Vers 6 gaat over de verhalen van de vaders en de opa’s in het verleden.

TUSSEN deze 2 verhaallijnen IN zit het handelen/ingrijpen van JaH op dat moment in Egypte. Elke
verhaallijn die de verkeerde kant op gaat, zoals hier met een farao die dwars ligt, corrigeert de Vader.
De Farao wou alleen de mannen laten gaan voor een feest en dus kreeg hij weer een plaag voor de
kiezen..

Exodus 10:8-10 Zoals ik al zei: Farao denkt dat hij kan bepalen wie wel of niet mag GAAN. Maar onze
hemelse Vader wil dat het volk naar hem toe KOMT, en wel het gehele volk.

Nou heb ik het al 3 maal over KOMEN en GAAN gehad in relatie tot het Exodus verhaal.

Nu wacht ons een 2% GROTERE Exodus in het Laatst der dagen (ik kom daar nog uitgebreid op terug)

En daar zit 66k een dynamiek in van ‘komen en gaan’.

Dat brengt me bij een geloofsopvatting waarvan ik merk dat die momenteel veel rondgaat onder de
geheiligden en wel 1 waar ik me zorgen om maak; ik doel op de opname leer! Ook wel de ‘rapture’
genoemd.

Want: -Heeft de Vader ‘een naar hem toekomen’ in gedachte middels een opname in de lucht en een
optrekking naar de hemel samen met de Messias die eerst komt maar direct ook weer gaat?

- Is dat de manier om ‘één te worden met Hem?

-Is dat wat de vaders altijd door hebben verteld aan hun kinderen?

Nee, dit soort ideeén getuigen niet als de juiste in mijn hart en ik hoop ook bij u niet.
De kernboodschap waar ik met jullie naar toe zou willen werken is vrij eenvoudig:
“Wellicht een ontmoeting in de lucht maar het gaat om een her-verzameling op aarde”

We leven in roerige tijden en dat maakt dat er meer en meer een terechte roep en aandacht is voor
de wederkomst. Maar helaas, we leven ook in tijden van enorme misleiding; en de opname leer hoort
daar bij wat mij betreft.



Een dwaalleer, gevoed door films als ‘left behind’, boeken van Hal Lindsey en wat dichterbij: het
Zoeklicht. Een leer, voor wie het niet scherp heeft, waarbij uitverkorenen naar de hemel gaan voor de
grote verdrukking en anderen op aarde blijven. Het impliceert dat de Messias wederkomt maar direct
ook weer terug gaat naar de hemel met zijn uitverkorenen.

Er zijn overigens vele varianten te benoemen maar daar is hier nu geen ruimte voor; dit is een overdenking en
niet een brede Bijbelstudie. Mag deze tamelijk beknopte uiteenzetting dan maar een aanleiding zijn om het
onderwerp verder te onderzoeken of op z’n minst gewaarschuwd te zijn.

Deze opname lering is wat mij betreft schadelijk! Het is zeker niet de bedoeling om met modder te gaan gooien
maar om op Bijbelse gronden hier verder wat over te willen zeggen om die reden. Een ieder die de opnameleer
uitdraagt of er in gelooft doet dit ongetwijfeld vanuit alle oprechtheid de Schrift zo te moeten interpreteren,
maar bij deze dus een tegengeluid.

Waarom happen mensen zo gretig toe op deze leer? Is de achterliggende gedachte niet: Relax je
wordt gered védrdat de ellende uitbreekt.. Wat mij betreft vruchten van een welvaarts-evangelie
en/of vervangingstheologie..

Dat geeft vervolgens een valse gerustheid! Want het zal anders gaan durf ik wel te stellen.

De Bijbel wijst ons er eerder op te wennen aan het idee van verdrukking voor de geheiligden!
Bijvoorbeeld: 1 Petrus 2:19 Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die
hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt. 21. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons
geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen.

Laat deze tekst tot je doordringen! Velen doen dat liever niet en zijn daarmee niet goed voorbereid
op wat er in de Grote Verdrukking -die immers voorzegt is voor het laatst der dagen- op ons af kan
komen. Als ik Openbaring scherp lees zitten we nu (net) voor de verbreking van het 6% zegel -Openbaring 6:12

Met het idee toch wel vroegtijdig afgezonderd te zullen worden, gaat men ook voorbij gegaan aan de
gelijkenissen van Jesjoea waarin hij oproept om klaar te staan als de Bruidegom komt, om waakzaam
te zijn en olie in de lamp te hebben.

Ook het 5% evangelie van Jesjoea aan Johannes op Patmos, samengevat in één zin is er mee in lijn:
Zet je schrap, het wordt zwaar met schalen, bazuinen en weeén, maar de verlossing komt écht, dus
hou vol!

De Opname leer is ook gevaarlijk omdat het een burgerschap in de hemel schetst en dat is een
verkeerd eschatologisch schema helaas.

Ons gebed moet niet zijn: heer haal ons hier weg, maar heer (her)verzamel ons! BO
En waar vind die verzameling plaats? Hier op aarde. Dat wordt immers ook zo verbeeld in de



Moadiem cyclus?! Want waar de voorjaarsfeesten feilloos de eerste komst van de Messias
verbeelden, -en wel hier op aarde-, zullen ook de najaarsfeesten hier op aarde vervuld worden. >

>Als bazuinen gaan schallen (yom Teruah) in de chaos van deze wereld en oordeel over volken komt
(yom kippoer), is er daarna vrede, vreugde en ruimte voor Gods volk (Soekkot), verzameld in het
Messiaanse Vrederijk voor 1000 jaar.

Het zijn vooral (of alleen maar) Christenen die de opname leer aanhangen, maar onder veel Joden is
ook verblinding- of moeten we dat een bedekking noemen? Want nog steeds is er veel verblinding
voor het feit dat de komst van de Messias in tweeén is verdeeld.

De Messias kwam als ‘ben Jozef’ om de voorjaarsfeesten te vervullen maar zal ten 2% male kome als
Jesjoea ‘ben David’ en zo de najaars-feesten vervullen. Wie deze 2-deling in het leven van Jesjoea niet
ziet zal hem niet als de ware Messias willen erkennen omdat ze op basis van Torah, Profeten en
geschriften een Messias verwachten die zijn volk komt her-verzamelen.

Sterker nog.. na zijn dood en opstanding werd het Joodse volk juist nog méér verstrooid dan het al
was in 70 nC.- Nog meer reden voor veel Joden hem af te strepen van de lijst kandidaten..

Nou is de missie van her-verzamelen inderdaad een belangrijke rol van de Messias!

Waar lezen we zo al over 1. een her-verzameling en 2. heel fysiek hier op aarde?

Kijkend naar de Exodus uit Egypte als ‘begin’ wat zegt dat dan over het einde- het laatst der dagen?
Welnu, God had Abraham beloofd dat hij tot een groot volk zou worden en het land zou bezitten..
De Exodus uit Egypte bracht het volk in beweging richting het Beloofde land — een heel fysieke
bestemming.

En wat zegt Psalm 115:16 De hemel, de hemel is van de JHWH, maar de aarde heeft Hij aan de
mensenkinderen gegeven.

Voor veel christenen misschien een shocking gedachte, maar de mens blijft hier dus beneden op
aarde. De aarde die nu weliswaar ‘kreunt en steunt’ maar die door de Vader GOED/tov geschapen is!
Lees alle passages maar in de Schrift over het Messiaanse Vrederijk, er komen er verderop een aantal
langs overigens, nogmaals, een overdenking geeft geen ruimte dit zijspoor nu verder te onderbouwen.

Ook Psalm 37 spreekt zo: Psalm 37:34 Wacht op JHWH en houd u aan Zijn weg. Dan zal Hij u verheffen om
de aarde te bezitten; u zult zien dat de goddelozen worden uitgeroeid.

Nu kwam het volk in het Beloofde land volgens de verbondsafspraak, maar we weten ook dat 0.b.v.
een andere verbondsafspraak Gods volk weer tijdelijk UIT het land is verdreven in ballingschap. Tot
op de dag van vandaag toe! In ieder geval gedeeltelijk (deel van Juda zit er nu in).

Vertrek- maar ook terugkeer werd al door Mozes in zijn laatste toespraak aangekondigd!
Deuteronomium 30:1-5 Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u
voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen JHWH, uw
God, u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot JHWH, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw
kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal JHWH, uw
God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al
de volken waarheen JHWH, uw God, u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de
hemel, toch zal JHWH, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En JHWH, uw God, zal u naar
het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u
talrijker maken dan uw vaderen.

De Vader houdt Zijn vooraf bepaalde verhaallijn vast ook in de profeten. Her-verzamelen mogen we
zien als een 2% Grotere Exodus! Jesaja 11:11,12 En het zal op die dag gebeuren dat JHWH opnieuw, voor



de tweede keer, met Zijn hand het overblijfsel van Zijn volk zal verwerven, dat overgebleven zal zijn in Assyrié
en in Egypte, in Pathros, Cusj, Elam, en in Sinear, Hamath en op de eilanden in de zee. 12. Hij zal een banier
omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israél verzamelen en hen die vanuit Juda
overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde.

Een her-verzameling in het land en in deze tekst specifiek Juda-de JODEN.. is dat niet de realiteit nu?!
Geen spoor in dit hoofdstuk en verder over een opname naar de hemel.

Een tekst met soortgelijke strekking: Jeremia 16:15 maar: Zo waar JHWH leeft, Die de Israélieten uit het
land in het noorden en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen
in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb.

En natuurlijk de tekst die we al gelezen hebben! Jeremia 46:27,28 U dan, wees niet bevreesd, Mijn
dienaar Jakob, wees niet ontsteld, Israél! Want zie, Ik ga u verlossen uit verre landen, uw nageslacht uit het land
van hun gevangenschap. Jakob zal terugkeren, rust hebben en zonder zorgen zijn, en niemand zal hem schrik
aanjagen. U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, spreekt JHWH, want Ik ben met u. Ik ga immers een
vernietigend einde maken aan alle heidenvolken waarheen Ik u verdreven heb. Aan u echter zal Ik geen
vernietigend einde maken. Ik zal u bestraffen met mate, maar u beslist niet voor onschuldig houden.

Leest u hier iets over een opname? Deze teksten zijn wat mij betreft zo fysiek-op-aarde als wat!

Als u goed geluisterd hebt zitten we nog steeds op schema in het thema: “Wellicht een ontmoeting in
de lucht maar het gaat om een her-verzameling op aarde”

Van de profeten naar de Brit Chadasha.. geeft Jesjoea hinten naar een opname?

Jawel zal een opname aanhanger misschien zeggen bij Mattheiis 24:40,41 Dan zullen er twee op de
akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de
molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet
op welk moment uw Heere komen zal.

Wat wilt u? Meegenomen worden of achter blijven? Redenerend vanuit de opname leer en los van de
Hebreeuwse wortels van het geloof is de keus mogelijk snel gemaakt! Mee genomen willen worden..

Op de een of andere manier klinkt ons dat positiever he? Maar niets is minder waar!

Bij nader onderzoek hoop ik toch dat u en ik mogen achterblijven hoor!

Lees maar eens de voorgaande verzen: Mattheiis 24:37-39 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook
de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten,
drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten,
totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

De context is dus oordeel! De zondvloed was een oordeel en Jesjoea maakt daar de verbinding mee.
Wie werden er bij de zondvloed WEG genomen? De Goddelozen; weggerukt naar het oordeel
zogezegd.

Zo zullen bij de wederkomst wederom de goddelozen worden weggenomen. De zelfde passage in
Lucas 27:37 vult aan ter bevestiging van deze stellingname: En zij antwoordden en zeiden tegen Hem:
Waar, Heere? En Hij zei tegen hen: Waar het lichaam is (de lijken), daar zullen de gieren zich verzamelen.

(~ Ezechiél 39:17-19 en Openbaring 19:17-19)

Het is te triest voor woorden hoe mensen misleid worden door verkeerde interpretatie van de Schrift
mede doordat de Joodse context genegeerd wordt door de vervangingstheologie. Zulke
misverstanden kunnen ernstige gevolgen hebben..
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Na wat ik tot nu toe gebracht heb over her-verzamelen op aarde, hoe leest u nu deze tekst, de tekst
waar de opname-leer grotendeels op gebaseerd is? 1 Thessalonicenzen 4:15-17 Want dit zeggen wij u
met een woord van de Heere (kurios = meester), dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere,
de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een
aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Messias zijn, zullen eerst
opstaan. 17. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de
wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

Vers 17a Opgenomen in de wolken.. mag je dat interpreteren als een evacuatie naar de hemel?

Dat is pure interpretatie die pas ingang vond onder christenen ergens in de 18% eeuw los van de
Joodse context.

Vers 17b nuanceert die ‘opname in de wolken’ al weer wat door te spreken over ‘een ontmoeting’.

Er staat niet dat de gelovigen opgenomen zullen worden in de hemel. Er staat dat ze zich zullen
voegen bij de groep van de opgestane mensen die "de Heer in de lucht zullen ontmoeten" en daarna
"voor altijd bij de Heer zullen zijn".

Wat doet u als u bezoek verwacht thuis en de bel gaat? Opent u de deur dan met een afstand bediening terwijl u
voor de tv blijft hangen of gaat u ze dan niet tegemoet bij de voordeur? Laat staan als de Koning er aan komt?
Zou je die niet tegemoet gaan om hem te verwelkomen en binnen te halen?!

Deze tekst wordt vaak samen genoemd met 1 Korinthe 15:51,52 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij
zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een
oogwendk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen
opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

Ook hier geen woord over een opname.. Paulus zag uit naar de dag waarop de Messias zou
terugkeren om Zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier hoeken van de aarde. Toen hij in zijn
brieven over die dag sprak, achtte hij het niet nodig om Bijbelteksten als bewijs aan te voeren.

De inzameling van de ballingen was een vaststaand punt in de Joodse leer, zo vaak herhaald in de
Torah en de Profeten, dat bewijsteksten overbodig waren. Dus toen Paulus deze gebeurtenissen
noemde, ging hij ervan uit dat zijn lezers wisten dat hij het over de her-verzameling had.

Maar christenen uit de heidenen die 1800 jaar later leefden, wisten dat niet. Hun uitleggers moesten
de ontbrekende informatie zelf invullen. En dat deden ze van uit een eeuwenlang oppermachtig
Rooms gedachtengoed wat leert over een verblijf in de hemel.
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Zo namen ze aan dat Paulus sprak over christenen die door Christus naar de hemel werden
opgenomen. Maar in werkelijkheid sprak Paulus over de vergaring van Israél. In 1 Thessalonicenzen
focust hij op dat ontmoetingsmoment met zijn geheiligden, dan levende geheiligden zich voegend bij
zielen, waardig bevonden om opgewekt te worden.

Maar dan vers 17c¢: voor altijd bij de Heere zijn.. Dat klinkt toch hemels? En sluit dat niet aan bij
2 Korinthe 5:1,2 Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een

gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent
zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden,

Deze tekst vraagt om wat nauwkeuriger lezen; de Naardense Bijbel vertaald de slotzin al wat beter:
ernaar verlangend met ons tehuis uit de hemel overkleed te worden.

Ja maar er is toch ook een tekst over Burgerschap in de hemel? Filippenzen 3:20 Ons burgerschap is
echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, 21. Die ons
vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig
de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.

De uitspraak "ons burgerschap is in de hemel" verwijst niet naar een letterlijke verblijf in de hemel, net
zomin als Paulus' Romeinse burgerschap hem verplichtte om letterlijk in Rome te zijn. In plaats
daarvan is de hemel de zetel van het gezag dat de burgerrechten op aarde- onze plek- verleent, net
zoals Rome zijn burgerschap over het hele rijk uitbreidde.

‘Voor altijd bij de heer zijn’ slaat op meegaan met de Messias naar Jeruzalem waar hij als koning
gekroond, 1000 jaar zal regeren. Jesaja 27:13 Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin
geblazen zal worden. Dan zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyri€, die verdreven waren naar
het land Egypte. En zij zullen zich voor de HEERE neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem.

Het visioen van de beenderen in Ezechiél gaat ook over de her-verzameling waar Paulus over spreekt:
Ezechiél 37:11-14 Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israél. Zie, ze
zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden! Profeteer daarom, en zeg
tegen hen: Zo zegt de Heere JHWH: Zie, |k zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn
volk, en Ik zal u brengen in het land van Israél. (Vanuit Babylon waar ze begraven lagen in
ballingschap) Dan zult u weten dat Ik JHWH ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen,

Mijn volk. Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat
fk, JHWH, dit gesproken en gedaan heb, spreekt JHWH.

Zingen we niet: kie mi t Sion?- de wet zal uitgaan vanuit Sion naar Jesaja 2:3- nog steeds een te
vervullen profetie? En zingen we niet: li jisa kol el koj cherrev? — het lied over het wapentuig dat
omgesmeed zal worden tot ploegscharen (Jesaja 2:4) En zal een ieder niet onder zijn eigen
vijgenboom zitten? Allemaal zaken hier op aarde Na de her-verzameling en ontmoeting van de
Messias met de dan nog aanwezige levende zielen op aarde te samen met hen die worden opgewekt.

Sjonge, wat zal dat een volksverhuizing worden, die 2% Grotere Exodus! Hoe zal dat toch gaan?
Hé! Er is een tekst die toch wat hint op een soort van bovennatuurlijke opname! Jesaja 60:8 Wie zijn
dezen, die daar komen aangevlogen als een wolk, als duiven naar hun til?
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Ook in de Rabbijnse literatuur wordt er veel over nagedacht n.a.v. deze tekst. Het is in ieder geval dan
een opname, niet naar de hemel, maar naar Jeruzalem!! Met de Messias voorop! Daniél 7:13,14 |k
keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel lemand als een Mensenzoon. Hij
kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven
heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natién en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is
een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.

Er wordt echter ook over her-verzameling gesproken op natuurlijke wijze waar de naties een grote
dienende rol in spelen: Jesaja 66:20 En zij zullen al uw broeders uit alle heidenvolken brengen als
graanoffer aan JHWH, op paarden en op wagens, met huifkarren, op muildieren en op snelle kamelen, naar
Mijn heilige berg toe, naar Jeruzalem, zegt JHWH, zoals de Israélieten het graanoffer in rein vaatwerk naar het
huis van JHWH brengen.

Natuurlijk- en bovennatuurlijk op weg naar Jeruzalem, en dan staat in Zacharia 9:9 66k nog eens dat
de Messias op een Ezel komt terwijl Daniel 7:13 over ‘op een wolk’ sprak.

Wat met deze verschillen vroeg men zich ook in de Talmoed af? Voor een niet- Messias belijdende
Jood is dat eigenlijk een lastig raadsel, maar wij weten dat dit wederom te maken heeft met het feit
dat de komst van de Messias in tweeén is geknipt. Bij zijn 1% komst kwam Jesjoea daadwerkelijk op
een ezel Jeruzalem binnen maar bij de wederkomst zal hij komen als Koning op de wolken

Een niet Messias gelovige jood duid dit als volgt: Hij komt op de wolken alleen als het volk bewijst een
wonderlijke verlossing waardig te zijn zoals vermeld in Deuteronomium 30:1-3- bekeert. Als ze niet
bekeert zijn zal hij komen op een ezel.

Dit is hoe men er over schrijft: Er is een groot verschil tussen aankomen op de wolken en aankomen op een
ezel. Aankomen op de wolken van de hemel is een veelbelovend debuut. Het impliceert een goddelijke
goedkeuring. Het is een geopenbaard wonder — een aankondiging uit de hemel. Het is een definitief teken dat
weinig ruimte laat voor spotters en sceptici. Het kondigt een verlossing aan die gepaard gaat met
bovennatuurlijke tekenen, wonderen en dramatische omkeringen van de natuurlijke orde.

Aankomen op een ezel is op zich geen bijzonder teken. Veel mensen rijden dagelijks op ezels. De ezel
symboliseert een alledaags en prozaisch proces dat voldoende ruimte laat voor onzekerheid en twijfel over de
messiaanse aanspraken van de ezelrijder. Het impliceert een verlossingsproces binnen de beperkingen van de
gewone loop van de geschiedenis en menselijke aangelegenheden, dat de grenzen van de natuurlijke,
waarneembare wereld niet veel overschrijdt. De terugkeer van het Joodse volk naar het land Israél in de
moderne tijd kan op een vergelijkbare manier worden begrepen. Religieuze Joden verwijzen soms naar het
Zionisme en de seculiere staat Israél als "de ezel van de Messias".

Is het daarom dat Jesjoea huilde bij zijn 15 komst op een ezel volgens Lukas 19:41 En toen Hij dichtbij
kwam en de stad zag, weende Hij over haar. Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat
tot uw vrede dient! Nu echter is het verborgen voor uw ogen.

Het volk aanvaarde zijn boodschap niet, anders had hij toen al op een wolk kunnen komen zou je
kunnen zegen!

Als 1 Thessalonicenzen 4:16 volgens mijn betoog gaat over de her-verzameling van Israél in het Land,
maar hoe zit het dan met de heidense discipelen uit de volken?

Ook voor hen is er plaats in het Koninkrijk. De verlosten in de Messias hebben het voorrecht om als
dienaren van de Koning deel uit te maken van Zijn gevolg. Zij zijn mede-erfgenamen van Israél
geworden en zullen als zodanig deelnemen aan de grote uittocht van het Joodse volk uit de volken.

Zij zullen samen met Israél in het koninkrijk worden opgenomen: Jesaja 56:6-8 En de vreemdelingen die
zich bij JHWH voegen om Hem te dienen en om de Naam van JHWH lief te hebben, om Hem tot dienaren te
zijn; allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen, en die aan Mijn verbond vasthouden:
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hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg, en |k zal hen verblijden in Mijn huis van gebed. Hun brandoffers
en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn altaar. Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd
worden voor alle volken. De Heere JHWH, Die de verdrevenen uit Israél bijeenbrengt, spreekt: |k zal er tot Hem
nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot Hem bijeengebracht zijn.

Jesjoea vult aan in Mattheiis 8:11 Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan
tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen,

Misschien ligt er in de Rabbijnse uitleg opnieuw een hint naar de her-verzameling die gaat komen; zij
die zich op voorhand bekeert hebben zullen dan met hem naar Jeruzalem komen op een wolk en
voor wie de ogen dan pas open gaan zullen het met conventioneel vervoer moeten doen. Op een
moderne sprinkhaan misschien?




